
Brief aan de burgemeester wethouders en leden van de gemeenteraad 

Geachte burgemeester en gemeente bestuur,  

Als bewoners van het Dolfijnpark willen we graag uw aandacht vragen voor het volgende. 

Het creëren van huisvesting en dus voor iedereen een plekje onder de zon, is een urgent 

probleem in Nederland. Ruimte is schaars en het plekje onder de zon voor de een zal dus 

heel vaak ten koste gaan vaneen deel van het plekje van de ander.  

In het geval van de geplande flexwoningen in Ridderkerk gaat het ten koste van de 

omwonenden van het stukje groen waarde flexwoningen gebouwd gaan worden.  

Als omwonenden begrijpen we de urgentie en zien we ook dat het gemeentebestuur een 

lastig besluit moet nemen.  

Echter moeten we ook constateren dat de inspraakrondes verworden zijn tot de 

gebruikelijke rituele dans rond een besluit dat in feite al is genomen.  

Dit besluit betekent het bouwen van flexwoningen inclusief een parkeerplaats op een 

prachtig stukje oud Ridderkerk. In de woorden van Joni Mitchel: “they paved paradise and 

put up a parking lot”.  

Als omwonenden steunen we de gemeenteraad in haar zoektocht naar een plek om mensen 

te huisvesten. Tegelijkertijd zien we een prachtig en historisch stukje Ridderkerk voor altijd 

verdwijnen. Ook vrezen we voor de verkeersveiligheid op de Sportlaan, waar we nu al 

dagelijks gevaarlijke situaties zien, die gelukkig vaak net goed gaan. 

Met het verdwijnen van dit unieke stukje Ridderkerk wordt rust, ruimte en natuur 

weggenomen. Als dat straks weggenomen is, rest ons het lawaai van de Sportlaan en met 

name het lawaai van de Rotterdamse weg. Op late uren en zelfs op de dag van onze heer zijn 

er mensen die hier met brullende en gierende motoren over heenrazen. Naar het zich laat 

aanzien louter om het plezier dat ze daar zelf aan beleven, kennelijk zonder te beseffen 

hoeveel overlast dit geeft. Dat al deze mensen zich door acute spoed tot hun overlast laten 

verleiden is uiterst onwaarschijnlijk.  

In uw rol als gemeenteraad heeft en bent u gekozen om de belangen van de inwoners van 

Ridderkerk te dienenen en voor ze op te komen. Dit zowel voor de mensen die nog moeten 

komen, maar ook voor de mensen die er al zijn. De mensen die nog moeten komen vragen 



om een plekje onder de zon voor een huis, en de mensen die er al zijn vragen om hun plekje 

onder de zon en hun woon plezier zo min mogelijk te beschadigen.  

Waarom kan dit niet samen? Waarom niet strijden voor het intact laten van zoveel mogelijk 

natuur, bouwen in passende stijl, rust en verkeersveiligheid? Waarom niet  de snelheid op 

de Rotterdamse weg inperken en handhaven op geluidsoverlast. 

Gemeenteraad waarom maakt u geen stevige vuist voor zowel de mensen die komen en de 

mensen die er al zijn. Als we hier samen voor strijden dan behouden we zoveel mogelijk 

natuur en geeft u er ons andere rust voor terug, de ruimte delen we dan met de mensen die 

gaan komen. Er zijn al plannen die hier aankunnen voldoen. Onze vraag aan de leden van de 

gemeenteraad is: laat u niet leiden door het voldoen aan procedures en regeltjes maar laat u 

leiden door het voldoen aan de door u in het leven gekozen taak, het zorgen voor de 

inwoners van Ridderkerk.   

Gezamenlijk kunnen we ons dan gelukkig prijzen met een gemeenteraad die echt voor zijn 

inwoners staat en voor ze strijd ongeacht of ze er al wonen of nog een plekje nodig hebben. 


